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Dag 1 de terugkeer naar de Heer – Hosea 6:1-4 

 
‘Kom, laten we terugkeren tot de Heer; Hij heeft ons verscheurd, Hij zal ons ook 
genezen; Hij heeft wonden geslagen, Hij zal ze ook verbinden. Na twee dagen 
maakt Hij ons weer levend, op de derde dag laat Hij ons weer opstaan om weer te 
leven voor zijn aanschijn. Wij willen de Heer liefhebben, ons inspannen om Hem 
te kennen. Zo zeker als de dageraad vertoont Hij zich, komt Hij over ons als de 
regen, als de lenteregen die de aarde drenkt.’  
 

Dag 2 de terugkeer uit de ballingschap – Hosea 11:1-4 
 
Toen Israël nog jong was, kreeg Ik hem lief en uit Egypte heb Ik hem geroepen, 
mijn zoon.  Maar hoe Ik hem ook riep, zij liepen van Mij weg, ja, zij brachten 
offers aan de Baäls en brandden wierook voor de godenbeelden, en dat terwijl Ik 
toch degene ben die Efrem heeft leren lopen, die hem bij zijn armen heeft gevat. 
Zij echter wilden maar niet weten dat Ik het was die hen behoedde. Met zachte 
banden heb ik hen geleid, met de banden van liefde.   
 

Dag 3 komst van het heil – Hosea 14:2-3 
 

Bekeer u, Israël, tot de Heer uw God want over uw fouten zijt gij gestruikeld. 
Kom met uw woorden als gave, bekeer u tot de Heer en zeg Hem: ‘Gij vergeeft 
toch alle fouten; aanvaard ook onze goede wil: wij zullen onze woorden als 
offerdieren geven’.   
 



Dag 4 oproep tot inkeer – Joël 2:1-3 
 
Blaast de bazuin op Sion, slaat alarm op mijn heilige berg: al de bewoners van het 
land moeten beven! Ja, de dag van Heer is gekomen; ja, hij is nabij, een dag van 
donker en duisternis, een dag van wolken en verduistering. (…) Voor hen ligt het 
land als de tuin van Eden, achter hen blijft een woeste wildernis: er is geen 
ontkomen aan. 
 
 

Dag 5 antwoord van de Heer - Joël 2: 18-23 
 

Toen is de Heer voor zijn land opgekomen en heeft Hij zijn volk gespaard. En gij, 
kinderen van Sion, jubelt en verblijdt u om de Heer, uw God, want Hij geeft u de 
leraar om gerechtigheid te brengen en laat de regen op u neerdalen, herfstregen 
en voorjaarsregen, zoals voorheen. 
 

Dag 6 het paradijs - Joël 3: 1 en 15-17 
 
'Want weet het wel: in die dagen, in die tijd, als Ik Juda en Jeruzalem 
herstel, breng ik alle volken bijeen. De zon en de maan verduisteren, de sterren 
verliezen hun licht. De Heer buldert uit Sion, uit Jeruzalem laat Hij zijn stem 
weerklinken: hemel en aarde sidderen. Maar voor zijn volk is de Heer een 
toevlucht, voor de zonen van Israël een vesting. ‘Dan zult gij erkennen, dat Ik, de 
Heer, uw God ben, Ik, die woon op de Sion, mijn heilige berg; dan zal Jeruzalem 
heilige grond zijn’. 
 

Dag 7 het nieuwe Israël – Obadja 1: 1-2, 15, 17 
 

Zo spreekt de Heer tegen Edom*: wij hebben een boodschap van de Heer 
gehoord, een bode is onder de volkeren rondgezonden: ‘Vooruit! Laat ons tegen 
Edom ten strijde trekken!’. Luister, Ik maak u klein onder de volkeren, diep 
veracht zult gij zijn. Want weet wel: de dag van de Heer is nabij, die komt over 
alle volken: wat gij anderen doet wordt u gedaan; uw daden komen neer op uw 
eigen hoofd. Maar op de berg Sion is er dan redding: hij zal heilige grond zijn en 
het huis Jakob krijgt zijn eigendom terug. 
 
Edom, oorspronkelijk een broeder volk van Israël, wordt het type van de vijand 
van Israël over dewelke de profeten het oordeel van God afroepen. 
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