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 De Heilige Andreas de Eerstgeroepene van de 
Apostelen en de jongeren hij in Kapharnaum, waar Jezus verbleef toen 
Hij in de stad predikte.  
 
Een niet te onderschatten bewijs van vroomheid dat Andreas, toen 
Johannes de Doper begon te prediken over boetvaardigheid, niet 
tevreden was met alleen maar naar Hem te luisteren, zoals de anderen 
deden, maar zijn discipel werd. Toen Johannes Jezus voorbij zag 
komen en zei: “Ziedaar het lam Gods”, gingen Andreas en een andere 
discipel Jezus achterna. Deze keek om en zag hen. Hij vroeg: “wat zoekt 
jij?” Daarop zeiden ze dat ze wilden weten waar Hij woonde. Hij vroeg 
hen mee te gaan. Andreas had zijn broer Simon, die later Petrus 
genoemd zou worden, zeer lief. Hij rustte niet voor hij hem bij Christus 
gebracht had, zodat hij Hem ook kon leren kennen. De broers brachten 
een dag met Jezus door om Zijn goddelijke leer te horen. 
 
Op een dag kwam Jezus Andreas en Petrus tegen terwijl ze aan het 
vissen waren op het meer. Hij vroeg hen bij Hem te blijven door hen 
te zeggen dat ze vissers van mensen zouden worden. Daarop lieten ze 
hun netten in de steek en volgden Hem. Vanaf die tijd waren ze 
discipelen van jezus. Andreas was zo enthousiast over zijn ontmoeting 
met Jezus dat hij tot zijn broer Simon Petrus zei: “we hebben de 
Messias gevonden! ” Hij was de eerste die de waarheid verkondigde 
en daarom heet hij “de Eerstgeroepene”.  
 
Volgens latere legende kwam de Apostel Andreas door heel het 
Oostelijk Middellands Zee- gebied, Klein-Azië en nog verder, tot over 
de Zwarte Zee in Sebastopol. Daar heeft hij geprofeteerd dat Rusland 
eens aan Christus zou toebehoren. Vandaar dat hij als Apostel van 



Rusland geldt. De brandende liefde tot Christus, waardoor hij in zijn 
jeugd zo spontaan met Hem was meegegaan, terwijl hij alles wat hij 
bezat had achtergelaten op een enkel woord van Hem, tekende ook 
heel zijn verder leven. Zijn verlangen was om die liefde te bezegelen 
met de marteldood. Toen hij in Patras waar hij de laatste jaren van zijn 
leven gewerkt ad, tot de kruisdood werd veroordeeld, kwam het volk 
in opstand. Ze wilden hem bevrijden. Hij bracht het opgewonden volk 
tot bedaren en smeekte hen die roemrijke afsluiting van zijn leven niet 
te verhinderen. Zo werd hij in het jaar 61 aan een X-vormig kruis 
geslagen, dat sindsdien het “Andreas- kruis ” wordt genoemd.  
 

Troparion 
 

Gij zijt de eerstgeroepene der Apostelen  
en de broeder van Petrus. 

Bid daarom heilige Andreas,  
tot de Meester van het heelal, 

om aan de wereld vrede te schenken,  
en aan onze zielen de grote genade. 

 
 

 

 
 

Heilige Apostel Andreas, bid voor ons 
 


