
De Heilige Stefanus, aartsdiaken en eerste martelaar 
Feest op 27 december 

 
Hij was de oudste van de zeven diakens die door de Apostelen waren 
aangesteld voor de armenzorg, maar het duurde niet lang of ze 
begonnen zelf ook het geloof te verkondigen. Om het succes van zijn 
prediking maakte vooral Stefanus zich gehaat bij de joodse ijveraars, 
aangevoerd door Saulus. 
 
Deze sleepte Stefanus voor de Hoge Raad en daar werd hij veroordeeld 
om gestenigd te worden. Zijn dood werd de aanleiding tot de bekering 
van Saulus, de toekomstige Apostel der heidenen: op deze wijze kreeg 
Stefanus’ sterven een veel grotere betekenis voor het nieuwe geloof 
dan zijn eigen prediking had te weeg gebracht.  
 
Het martelaarschap van de heilige Stefanus staat prachtig beschreven 
in de Handelingen der apostelen, en daar wordt ook het verband 
gelegd met de bekering van de heilige Paulus.  
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Troparion 
 
Gij hebt de goede strijd gestreden, 
eerste martelaar en Apostel van Christus. 
De godloosheid der beulen hebt gij zichtbar gemaakt, 
want juist doordat zij u hadden gestenigd 
hebt gij de hemelse kroon ontvangen uit de handen van Hem 
Die hoog verheven is boven de morgenster. 
En gij hebt voor hen gebeden en tot God geroepen: 
Heer, reken hun deze zonde niet toe. 
 
Kondakion 
 
Gisteren is de Meester tot ons gekomen in het vlees, 
En heden heeft de Dienaar het vlees verlaten. 
Want de Heer is geboren op aarde  
en de Diaken is gestenigd voor de hemel: 
de goddelijke eerste martelaar Stefanus.  
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