
De Heilige Spiridon van Trimythunt 
 

 
De heilige Spiridon van Trimythunt, was een boerenzoon uit Cyprus, 
een schaapherder. Hij was een bijzonder beminnelijke persoonlijkheid 
en het weinige dat hij bezat deelde hij met allen die in hun nood bij 
hem kwamen. Vooral toen zijn vrouw gestorven was, leefde hij geheel 
voor het gebed en voor de anderen. Zonder dat hij het wist, werd hij 
bekend over heel het eiland. Om zijn deemoed en eenvoudige 
vroomheid werd hij tot bisschop van Trimythunt gekozen. Hij zette zijn 
eenvoudige levenswijze voort, maar trok nu ook rond om zijn mensen 
te ontmoeten. Zijn levend geloof bewerkte ook vele wonderbare 
gebedsverhoringen zodat hij de bijnaam van “Thaumaturg of 
“Wonderdoener” kreeg.  
Op zijn gebed kwam er een einde aan de hardnekkige droogte 
waardoor de oogst was mislukt. Tevens bad hij dat de pakhuizen der 
graanwoekeraars zouden instorten en dezen moesten nu hun graan 
tegen normale prijzen verkopen, zodat er geen hongersnood 
ontstond. Zelfs doden die aan zijn voeten gelegd, kwamen tot het 
leven terug. Zijn liefdevolle blik bracht in het kwaad verharde zondaren 
tot een christelijk leven terug.  
Al had Spiridon geen wetenschappelijke opvoeding genoten, in de 
Heilige Schriften was hij volkomen thuis. Hij nam dan ook als een 
gelijkwaardige partner deel aan de eerste Oecumenische Synode en 
zijn door Gods Geest bezielde welsprekendheid wist zelfs verschillende 
ariaanse bisschoppen terug te brengen tot de Orthodoxie.  
Hij gaf dar ook en populaire demonstratie over de Heilige Drie-
eenheid. Hij nam een baksteen in de hand, en op zijn gebed sloeg een 
vlam omhoog terwijl water naar beneden droop en droge aarde in zijn 
hand achterbleef: de drie bestanddelen waaruit volgens de 
wetenschap van die tijd alle stoffen zijn samengesteld.  
Wanneer de heilige Spiridon de Goddelijke Liturgie celebreerde, was 
hij zich er op intense wijze van bewust de Dienst te verrichten voor de 
troon van God., omringd door de heilige Engelen. Toen dit eens 
gebeurde in een vrijwel lege kerk, hoorde zijn leerling, de heilige 



Trifyllios, hoe en koor van Engelen hem antwoord gaf en de ruimte 
vulde met hemelse muziek.  
Er deden allerlei verhalen over hem de ronde. Zo waren er eens ’s 
nachts rovers binnengedrongen in de stal om schapen te stelen; maar 
plotseling konden ze zich niet meer bewegen. Toen Spiridon’s morgens 
binnenkwam om de schapen uit te laten, vond hij de rovers; “pak maar 
een ram en maak dat je wegkomt, dan is jullie moeite tenminste niet 
voor niets geweest. Maar ik heb toch liever dat jullie mij eerst hadden 
gevraagd voordat jullie op mijn schapen waren uitgegaan”.  
Eens kwam tijdens de grote Vasten een pelgrim dodelijk vermeid bij 
hem aan. Er was gen etenswaar meer in huis behalve wat gezouten 
vlees. De pelgrim weigerde omdat hij de vasten niet wilde breken. 
Toen gaf Spiridon ten antwoord: “Des temeer reden om dan te eten, 
want voor de reine is alles rein”, en hij begon er zelf van te eten.  
Op de Athos wordt het volgende verhaal verteld over Spiridon en de 
Synode van Nicea. Spiridon was gewend te voet te reizen, maar nu hij 
officieel als bisschop naar Nicea moest, ging hij per muilezel, een witte 
voor hem en een bruine voor zijn diaken. Zij overnachtten eens in een 
karavanserai waar al een menigte bisschoppen bijeen waren. Die 
zagen met minachting op Spiridon neer en vroegen zich af wat ze met 
zulk een boerenpummel aan moesten wanneer ze straks te maken 
kregen met de ariaanse spitsvondigheden, waardoor al zoveel simpele 
zielen het spoor bijster waren geraakt. Er werd besloten de twee 
muildieren te onthoofden, dan zou Spiridon in elk geval te laat 
aankomen om nog veel schade te kunnen aanrichten. Zoals gewoon in 
warme landen gingen ze ruimschoots voor zonsopgang op pad. 
Spiridon werd gewekt door een wanhopige diaken met de boodschap 
over hun vernielde reismogelijkheid. Maar de bisschop gaf hem de 
opdracht de koppen op hun plaats te leggen, en na zijn gebed stonden 
de dieren op of ze zojuist wakker werden en stonden ter beschikking 
om verder te reizen. Maar toen de zon opging heersten er algemene 
verbazing en ontzag, want de diaken had in het donker de bruine en 
de witte kop verwisseld, zodat het wonder voor heel de wereld 
zichtbaar werd. 



Dit zijn natuurlijk geen historische feiten, maar zoals de oude schrijver 
zegt: “Aan de klauw herken je de leeuw”. Er waren werkelijk een aantal 
simpele zielen onder de bisschoppen op de Synode, maar vaak hadden 
deze juist een heel direct en overtuigend antwoord op 
spitsvondigheden waar de Griekse vaders zich zo gaarne aan 
overgaven. Zoals ook een van die “boeren”, mogelijk Spiridon zoals 
later werd gezegd, het twistgesprek tot zwijgen bracht en met de 
opmerking: “Christus en de Apostelen hebben ons geen logicatheorie 
gebracht maar de pure waarheid, die bewaard blijft door geloof en 
goede werken”. 
De heilige Spiridon is na zijn werkzaam leven gestorven rond 348, in de 
ouderdom van 78 Jaar. Zijn lichaam werd met eer begraven; maar later 
werden de relieken naar verschillende plaatsen verhuisd, uit angst dat 
ze door de Turken zouden worden verbrand. Tenslotte vond het nog 
steeds ongeschonden lichaam een vaste rustplaats op Korfoe, sinds 
1456, als de grootste schat voor de eilandbewoners. Zijn relieken 
worden tweemaal per jaar in plechtige processie door de straten 
gedragen.  
 

Troparion - toon 1 
De eerste Synode vond in u een wonderbare verdediger, 

Goddragende Vader Spiridon. 
En tijdens uw leven, bij het zingen van de heilige Diensten, 

stonden engelen aan uw zijde, Hooggewijde. 
Ere zij Hem Die u verheerlijkt, er aan Hem Die u gekroond heeft. 

Ere aan Hem Die door u aan allen genezing schenkt. 
 

Kondakion - toon 2 
De liefde tot Christus heeft u diep in uw hart geraakt,  

hooggewijde vader Spiridon; 
Uw geest kreeg vleugels door het licht van de Heilige Geest; 

en doordat gij geheel op God waart gericht, 
werd gij zonder geleerdheid volkomen in uw herdersambt. 

Uw vreugde in God heeft u tot een goddelijk altaar gemaakt, 
Omdat gij voor ons allen om Gods verlichting bidt.  

 



 

 
 
 

 

 
 

Ikoon – Byzantijns museum Thessaloniki GR.  (Wikipedia.org) 
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