
De heilige Amandus, bisschop van Maastricht. 
6 februari 

 
Hij was geboren omstreeks 585 in Aquitanië, in de buurt van 
Nantes. Hij ontvluchtte het weelderig huis van zijn ouders en 
werd kluizenaar op het eiland Yen. Daar werd hij toch ontdekt 
door zijn vader, maar deze kon hem niet overhalen weer in de 
gewone omgeving terug te keren. 
 
Amandus ging op pelgrimstocht naar het graf van de heilige 
Martinus van Tours. Vervolgens leefde hij vijftien jaar als 
kluizenaar in de nabijheid van de kathedraal van Bourges onder 
voortdurend gebed en in strenge ascese. Na terugkeer van een 
pelgrimstocht naar Rome werd hij in 628 bisschop gewijd met 
missie-opdracht en zonder vaste standplaats. Hij werkte in 
Vlaanderen, maar toen hij koning Dagobert om zijn losbandig 
leven en om de gewelddadige steun die hij wilde geven aan het 
missiewerk, openlijk had vermaand, werd hij verbannen naar de 
Slavische stammen in het Donau-gebied. 
 

 



 
Na enkele jaren werd hij teruggeroepen en werkte weer in de 
Vlaamse gewesten. In de jaren na 633 bouwde hij de grote 
kerken van Gent met twee kloosters, en ook een in Einon, in de 
buurt van Turnhout, op de plaats die nu zijn naam draagt. In 649 
werd hij gekozen tot bisschop van Maastricht, maar door een 
vaste standplaats voelde hij zich te zeer gebonden en na drie 
jaar vertrok hij weer om onafhankelijk te werken. In Nederland 
heeft hij verder niet veel invloed gehad omdat het land boven de 
rivieren nog geheel onafhankelijk was, en omdat hij ook het Fries 
niet verstond. Zijn werkterrein was Noord-Frankrijk, daar is hij 
ook gestorven (675) in de ouderdom van 90 jaar.  
 
Onder de kloosters die onder hem tot stand kwamen is vooral 
dat van Mont-Blandin bekend; het is niet zeker of hij ook het 
klooster van Sint-Bavo in Gent heeft gesticht. 
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