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De heilige Paulos de eenvoudige (de simpele) was een van de eerste leerlingen 
van de grote Antonios. Hij was een onwetende boer uit de Thebaïde‚ reeds zestig 
jaar oud, en eigenlijk op de vlucht omdat zijn vrouw een verder samenleven 
onhoudbaar maakte. Hij liep de woestijn in en kwam na acht dagen bij Antonios 
om zijn leerling te worden. Maar deze vond hem veel te oud, raadde hem aan 
naar huis terug te keren, zijn beroep te blijven uitoefenen en zich te heiligen 
door zich met volharding te richten op God. Daarna sloot hij zijn deur en liet 
hem dagenlang buiten staan zonder eten. 
Maar Paulos aanvaardde dit alles als een eenvoudige beproeving en hij bleef 
geduldig bij de deur tot Antonios na vier dagen, door de behoefte der natuur 
gedreven, naar buiten kwam en hem na deze geduldproef maar binnenliet. Maar 
hij bleef hem op de proef stellen: hij liet hem matten vlechten en die weer 
uithalen, hij dekte de tafel en borg dan het brood weer op, zeggend dat het 
kijken ernaar hun honger maar moest stillen. En toen Paulos dit alles als 
vanzelfsprekend aanvaardde, nam Antonios hem aan als monnik. 
Hij leerde Paulos hoe te bidden, dat een monnik pas at na zonsondergang 
zonder ooit naar genoegen te eten. En Paulos volgde in alles zo nauwkeurig het 
voorbeeld van zijn geestelijke vader na, dat hij reeds spoedig als een volkomen 
monnik gold. Antonios zond hem nu naar een eigen cel op een mijl af stand, 
waar hij nu het eenzame leven moest beoefenen. Af en toe kwam Antonios hem 
opzoeken en vond hem altijd in gebed, zoals hij hem geleerd had. Hij ging hem 
nu als voorbeeld stellen voor andere monniken, en zond hem zieken en 
bezetenen die hijzelf niet had kunnen genezen, omdat het gebed van Paulos in 
zijn eenvoud een grotere kracht bezat bij God, misschien juist door zijn 
onontwikkeldheid. 
Toen er eens broeders waren om over geestelijke dingen te praten, vroeg Paulos: 
waren de profeten er nu vóór Jezus Christus, of was Jezus Christus er vóór de 
profeten? Antonios werd rood van schaamte en zei hem uit het oog te 
verdwijnen en zich niet meer te laten horen. En toen prees hij hem voor de 
broeders om zijn eenvoudige gehoorzaamheid. 
Paulos is gestorven tussen 330 en 335. 
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