
Heilige Theodoros Tyron of Theodoros van Tyra 
17 februari 

 

 
 

Icoon van de H. Theodoros Tyron by Panselinos -13e E., Kerk van Protato Karies H. Athosberg. 

De heilige Theodoros Tyron - Tyra leefde omstreeks 300; hij was 
afkomstig uit Cappadocië. Hij wordt “Tiron” genoemd omdat hij 
behoorde bij het keurleger der “Tironen”. 
Toen hij eens standplaats had in de stad der Euchaïten, waar hij bij de 
bevolking een goede naam gekregen had door zijn rustig en 
evenwichtig optreden, beklaagde men zich bij hem over het 
levensgevaarlijke nabijgelegen woud, waar een agressief 
verscheurend dier huisde. Theodoros ging erop af en wist met 
levensgevaar het ondier te doden. 
Als christen vroeg hij zich af of hij niet evenveel moed moest 
opbrengen om het onzichtbare monster, de duivel, te overwinnen. Hij 
besloot daarom zijn leven in te zetten voor Christus: hij weigerde aan 
de afgoden te offeren, beleed christen te zijn en spoorde vele anderen 
aan zijn voorbeeld te volgen. Om de onmacht der afgoden te 
demonstreren stak hij openlijk het heiligdom van de godin Rea in 
brand.  
Hierna werd hij gevangengenomen en tot de vuurdood veroordeeld. 
In en visioen verscheen Christus hem en sprak hem moed in. Onder 
gebed en met lofhymnen beklom hij vrijwillig de brandstapel in 308; 
de vlammen doodden hem maar beschadigden zijn lichaam niet. Een 
vrouw uit de stad gaf geld voor zijn lichaam en bracht dit naar de kerk, 
waar het met veel eer begraven werd. Het graf werd een 
bedevaartplaats waar veel wonderen gebeurden. Zijn naam is ook 



verbonden aan het gebruik van koliva op de eerste zaterdag van de 
vasten.  

Troparion 
Groot zijn de heldendaden van en diep geloof, 

want te midden der vlammen juichte de Grootmartelaar Theodoros 
alsof hij verkwikt was met lieflijk water. 

Door het vuur werd hij toebereid als een kostelijk brood  
van de Heilige Drie-Eenheid.  

Omwille van zijn gebeden, Christus God, verlos onze zielen. 
 

Kondakion 
Nadat gij het geloof in Christus als een schild 

 in uw hart had opgenomen,  
hebt gij de vijandige krachten vertreden, Heldhaftige. 

Nu zijt gij voor eeuwige bekroond met de hemelse krans, 
als de Onoverwinnelijke.  

 
Ikos 

Gij Die zetelt op een troon van Licht, 
U prijzen wij in dankbaar geloof,  

want als een Godsgave hebt Gij ons Theodoros geschonken,  
de held in de strijd, reeds op aarde zalig te prijzen  

als ware voorvechter van de Waarheid: 
zijn gedachten waren geheel van Christus vervuld, 

zodat hij machtig over de bedrieger heeft getriomfeerd 
als de onoverwinnelijke. 

 
 

 



Synaxarion 

Op de eerste zaterdag van de eerste week van de Vasten                  
vieren we het gedenkwaardige wonder van de Koliva                          

van de heilige, roemrijke Grootmartelaar Theodoros van Tyra. 

Met de spijs van de koliva hebt gij heel de stad Tyra gevoed, en 
daardoor het verontreinigde voedsel overbodig gemaakt.  

Door zijn gebeden, God, wees ons barmhartig en red ons. Amen.  

Er was een weduwe met een enige zoon; zij had grote verering voor de 
H. Theodoros. Tot haar grote droefheid werd haar zoon door de Turken 
beroofd.  Zij bad onophoudelijk tot de Heilige, en vooral op de jaarlijkse 
feestdag, waarop zij onder veel tranen klaagde: “Hoe kan ik nu feest 
vieren, nu mijn zoon geroofd is!” De Heilige ontfermde zich over haar 
en bracht onzichtbar op een wit paard het kind bij haar terug.  

Het meest bekende wonder is echt dat van de koliva, dat heden 
herdacht wordt: Onder Juliaan de Afvallige werden de Christenen op 
velerlei wijzen vervolgd. Een keer aan het begin van de Grote Vasten 
liet hij alle levensmiddelen van de markt wegnemen, en vervangen door 
spijzen die met offerbloed bezoedeld waren. Hij meende zo de 
Christenen te dwingen zich te verontreinigen, ofwel van honger te 
sterven. God liet de christenen niet in de steek, maar zond onmiddellijk 
de H. Theodoros te hulp. Deze verscheen aan de Bisschop en onthulde 
hem het plan van Juliaan de Afvallige. Hij spoorde hem aan alle 
Christenen te verzamellen en hen ervan te weerhouden de onreine 
spijzen te kopen. De Bisschop vroeg hoe dat moest, omdat vooral de 
armen gebrek zouden lijden. De heilige antwoordde hem dat hij koliva 
moest bereiden, namelijk gekookt graan, zoals men dat in de streek der 
Euchaïten wel gewend was. Dit gebeurde, en zo verontreingden de 
Christenen zich niet. Ze vierden vol vreugde feest, en tot op heden toe 
wordt deze spijziging met “koliva” herdacht.  


