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De heilige Theodoros Stratelates, grootmartelaar.  
Deze Theodoros, afkomstig uit Euchaita in Klein-Azië, was 
militair gouverneur van Herakleia aan de Zwarte Zee. Door 
zijn godsdienstig leven, rechtvaardig bestuur en zijn 
mildheid won hij het hart van de bewoners en velen 
werden door zijn voorbeeld ertoe gebracht eveneens 
christen te worden. Toen Licinius‚ de mederegent van 
Constantijn dit hoorde, kwam hij zelf naar Herakleia en 
eiste dat Theodoros aan de afgoden zou offeren. 
Theodoros vroeg toen om de zilveren en gouden 
afgodsbeelden bij hem thuis te brengen, opdat hij ze op 
waardige wijze zou kunnen vereren. Voor die gelegenheid 
had hij ook de armen van het volk gevraagd bij hem te 
komen. Theodoros sloeg toen de beelden aan stukken en 
deelde de kostbare brokken uit aan de armen, die zich 
ermee uit de voeten maakten. 
Zoals hij wel wist, zou hij hiervoor op ontzettende wijze 
moeten boeten. Hij werd uiteengerekt op de grond 
gespannen, met ijzeren roeden gegeseld, overal verbrand, 
zijn ogen werden uitgestoken en hij werd gekruisigd. 
Toen de slaven van Licinius de volgende morgen kwamen 
om zijn lijk in zee te werpen, vonden zij Theodoros levend 
en ongedeerd, en daarom geloofden zij aan Christus, 
evenals vele anderen die van dit wonder getuige waren. 
Licinius schreef dit toe aan tovenarij (in die tijd de 



gemakkelijke uitvlucht, zoals men in onze tijd zegt 
‘suggestie’)‚ en liet hem onthoofden, in 319. Het verhaal 
van zijn lijden is beschreven door zijn dienaar Varos. 
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Troparion Toon 4  
 Gij waart groot in de ware krijgskunde, 

als een veldheer van de Koning van de Hemel. 
Beschut door het pantser des geloofs,  

hebt gij de scharen der demonen overwonnen. 
Gij hebt en grote zgepraal behaald,  

heilige Martelaar Theodoros. 
Daarom prijzen wij u zalig in geloof.  

 
Kondakion 

In de hoge moed van uw ziel 
hebt gij u gepantserd met geloof. 

Het Woord van God was als een speer in uw hand,  
en daarmee hebt gij de vijand verwond, doordat gij zelf 

geheel met wonden waart bedekt, roem der Martelaren, 
Theodoros, bid met hen allen tot Christus God 

om onze zielen te redden.  


