
“Ja waarlijk, het Leven is verschenen” (1 Johannes 1: 4) 
 
Het christendom verscheen in de geschiedenis niet als een nieuwe religie 
maar als de verkondiging van een nieuwe wijze van leven. Het omvormen 
van het bestaan als een sterfelijke biologische individualiteit naar een 
persoonlijke relatie; te leven als een relatie van liefde en een 
gemeenschap van leven met de leden van een lichaam, welke de Kerk is. 
 
Het christendom is niet de zoveelste ideologie van individuele 
overtuigingen of van een moraal bestaande uit individuele verdiensten. 
 
Het Evangelie – het goede nieuws – verkondigt door de christelijke kerk 
in de geschiedenis van de mensheid, heeft betrekking tot de 
mogelijkheid voor de mens om de dood te overstijgen, om bevrijd te zijn 
van de beperktheden van zijn sterfelijke natuur. 
 
Deze verkondiging was een Openbaring. Een openbaring niet in de zin 
van een onaanwijsbare bovennatuurlijke informatie omtrent het 
bestaan van God en de spirituele wereld, maar eerder in de zin van een 
ervaren getuigenis, die de mogelijkheid openbaart voor de mens om de 
dood te overwinnen. Deze ervaren getuigenis bevestigt de realiteit van 
een historische gebeurtenis: op een bijzonder moment en plaats 
incarneert en openbaart de historische persoon Jezus Christus deze 
existentiële mogelijkheid; namelijk, dat de mens kan bestaan op de wijze 
van de ongeschapen natuur van God. 
 
De Kerk nodigt de mens niet uit om dit eenvoudigweg te aanvaarden met 
zijn geest, noch vraagt zij naar een geloof dat zich verstandelijk 
onderwerpt aan een bovennatuurlijk feit. Deze getuigenis van de 
ervaring van de eerste ooggetuigen van de manifestatie van God in de 
persoon van Christus, legt de Kerk voor en nodigt de mensen uit om in 
hun bestaan en via hun ervaring deel te nemen aan wat werd bevestigd 
en geattesteerd door de ooggetuigen: “Wat van de aanvang af bestond, 



wat wij hebben gehoord, wat wij met onze ogen hebben gezien, wat we 
mochten aanschouwen en onze handen mochten betasten met 
betrekking tot het Woord van het Leven: ja waarlijk, het Leven is 
verschenen en wij hebben het gezien; en wij leggen getuigenis af en 
brengen u de boodschap van het eeuwig Leven, dat bij de Vader was en 
aan ons is verschenen; wat wij dan hebben gezien en gehoord, dat 
verkondigen wij ook aan u, opdat gij gemeenschap moogt hebben met 
ons: en onze gemeenschap is met de Vader, en met Jezus Christus, zijn 
Zoon. En we schrijven hierover, opdat onze vreugde volkomen mag 
worden (1 Johannes 1:1-4). 
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